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Bidden wij voor allen die ons voorgingen,
getekend met het geloof,
dat zij nu rusten in
de vrede van Christus.

Allerzielen 1997 - 1998

Truus Nieskens-Stevens 75jaar
Fienie van Thoor-Weijzen 67 jaar
Mia Hursel-Meessen 55 jaar
Mia Delissen-Buskens 67 jaar
René Verbunt 50 jaar
Miep Meisen-Koevoets 52 jaar
Mia Wauben-Cleven 83 jaar
Jo Donners-van Venrooij 69 jaar
Jean Gelissen 41 jaar
Annemiek Delissen-Meijnders 50 jaar
Maria Verbunt-Jongmans 81 jaar
Henk Arets 51 jaar
René Smeets 71 jaar
Jan Roumen 84 jaar
Nico Bronneberg 57 jaar
Mia L'Espoir-Schreurs 82 jaar

Tilla Demandt-Arets 53 jaar

Christien Sebrechts-Tummers 78 jaar

Wanska van Peij 26 jaar
Jeanne Bex-Savelkoul 64 jaar
Nij Houben 76 jaar
Giel Konings 68 jaar
Wiel Scheffers 64 jaar
Gebed:

Heer onze God, wij zijn bedroefd om
het heengaan van onze dierbare
overledenen: onze buren, vrienden,
familieleden, vader, moeder, zoon,
dochter, man of vrouw.

Met pijn in ons hart leggen wij hen in
uw hand. Mogen zij geborgen zijn bij U,
nu zij niet meer onder ons zijn.

In ons verdriet spreken wij de hoop uit
dat Gij licht brengt waar duisternis
heerst. Moge het heerlijke licht van de
verrezen Heer opgaan over al onze
doden. Wij vragen U daarom:

Neem hen aan als uw geliefde mensen,
vergeef hen hun zonden en
tekortkomingen en laat

hen deelhebben aan Uw eeuwig leven.
Dat vragen wij U door

Christus onze Heer. Amen.



